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Levende	kerststal	2023,	23	december,	17.00	uur	

De	traditie	van	de	levende	kerststal,	die	is	begonnen	in	Heelsum,	wordt	dit	jaar	alweer	
voor	de	derde	keer	voortgezet	in	Renkum.	Samen	met	kinderen	uit	Renkum	en	met	
dieren	van	een	kinderboerderij	spelen	we	op	kerstavond	het	verhaal	van	de	geboorte	
van	Jezus	na.		

Ook	zijn	er	veel	vrijwilligers	uit	onze	kerk	betrokken	bij	het	tot	stand	komen	en	bij	de	
uitvoering	van	dit	kerstspel.	Het	is	altijd	weer	een	warm	en	feestelijk	gebeuren	dat	ook	
door	veel	niet	kerkelijk	betrokken	mensen	wordt	bezocht,	en	wordt	ervaren	als	een	heel	
mooie	manier	om	de	kerstdagen	in	te	gaan.	We	doen	ons	best	om	ook	dit	jaar	weer	veel	
mensen	een	mooi	begin	van	de	Kerst	te	bezorgen!	Dus	neem	familie,	vrienden,	
kennissen,	buren,	en	collega’s	maar	mee!	

	Op	23	december	zal	om	16.30	uur	de	stal	klaar	staan.	De	bezoekers	mogen	dan	de	
dieren	alvast	komen	aaien.	Om	17.00	uur	beginnen	we	met	het	vertellen	en	uitbeelden	
van	het	kerstverhaal,	dat	ongeveer	25	minuten	zal	duren.	Daarna	komen	we	samen	in	de	
kerk,	waar	we	met	het	kinderkoor	bekende	kerstliedjes	gaan	zingen,	en	waar	voorbeden	
worden	uitgesproken	voor	de	mensen	aan	wie	we	met	Kerstmis	speciaal	willen	denken.	
Na	afloop	mogen	de	kinderen	kaarsen	opsteken	en	is	er	voor	iedereen	warme	
chocomelk	of	glühwein,		en	kerstbrood.	

 
Bericht	van	Wijkcontact	en	Seniorenpastoraat		
	
Gedicht			Elke	dag	wordt	wat	korter.	
											Elke	dag	wordt	het	een	beetje	donkerder.	
Elke	dag	een	beetje	meer	nacht.	
	In	de	donkerte	van	die	nachten	
ontsteken	we	elke	week	een	kaars	meer	
tot	we	de	krans	rond	zijn	
en	er	weer	genoeg	licht	en	warmte	zal	zijn	
om	Hem	een	thuis	te	geven.	
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Als	je	merkt,	dat	duisternis	en	kilte	
ook	in	en	rond	mensen	voelbaar	zijn,	
wordt	het	verlangen	groot	naar	‘anders’	en	‘beter’	
		
-	wacht	niet	af	–	
Als	je	warmte	uitstraalt,	langzaam	weer	mens	wordt,	
meer	mens	met	de	ongeziene	mens,	
dan	is	er	groeiend	licht,	dan	is	er	hoop,	
dan	wordt	het	Kerst	…	

De	vrijwilligers	wensen	u	allen	een	goede	voorbereiding	op	het	kerstfeest.		
Parochianen	van	80	plus	ontvangen	voor	Kerst	een	Kerstattentie	en	
Kerstwens			
Voor	allen	een	goede	afsluiting	van	2023	en	Gezegende	wensen	voor	2024.		
 
Eucharistievieringen	met	Kerstmis	
	
Op	kerstavond	24	december	zal	de	Nachtmis	beginnen	om	21.00	uur.	
Voorganger	zal	zijn	priester	Archibald	van	Wieringen.	We	verwachten	weer	
veel	mensen	in	deze	viering.	En		omdat	velen	ook	wat	vroeger	komen,	zullen	
we	evenals	in	vorige	jaren	vanaf	kwart	voor	negen	beginnen	met	enkele	
kerstliederen.	Men	kan	dan	meezingen.	Dit	alles	om	vast	in	de	sfeer	te	
komen.	
Ook	dit	jaar	weer	heeft	het	koor	een	mooi	programma	voor	de	vieringen	
ingestudeerd.	Gezongen	wordt	de	“Pastoralmesse”	of	ook	wel	genoemd	
“Christkindlmesse”	van	Ignaz	Reimann.	Verder	zijn	er	enkele	meerstemmige	
liederen	voor	het	koor,	waaronder	het	lied	“O	Santissima”,	een	oud-Siciliaans	
lied	voor	Maria,	gezongen	door	Siciliaanse	vissers	als	ze	terugvoeren	naar	
land	na	de	visvangst.	De	melodie	is	ook	bij	ons	heel	bekend	door	het	Duitse	
“O,	du	Fröhliche,	o	du	Selige,	Gnadenbringende	Weihnachtszeit”.	
Verder	zingen	we	tijdens	de	viering	nog	enkele	traditionele	kerstliederen,	
waarbij	u	bent	uitgenodigd	om	mee	te	zingen.	
Op	Kerstmorgen	begint	de	viering	om	10.00	uur.	Voorganger	hierbij	is	
priester	Erik	Rozeman.	Ook	hier	begint	het	koor	om	kwart	voor	tien	met	
het	zingen	van	enkele	kerstliederen,	waarbij	u	van	harte	kunt	meedoen.	Het	
programma	van	gezangen	voor	deze	viering	is	hetzelfde	als	in	de	Nachtmis.	
Voor	de	vieringen	wordt	u	bij	binnenkomst	in	de	hal	zoals	gewoonlijk	een	
boekje	uitgereikt	en	een	inlegvel	waarop	alle	gezangen	aangegeven	staan.	
Wilt	u	na	de	Nachtmis	het	boekje	(als	u	het	niet	meeneemt	naar	huis)	op	de	
achterste	bank	in	de	kerk	leggen,	zodat	we	het	weer	kunnen	gebruiken	op	
kerstmorgen.	
Wij	wensen	u	mooie	vieringen	ter	voorbereiding	op	uw	kerstfeest	thuis	toe.	
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VAN	HET	GEMENGD	KOOR	
	
De	afgelopen	maanden	hebben	wij	weer	regelmatig	de	zang	verzorgd	in	de	
diensten	
op	de	zondag.	De	laatste	keer	was	afgelopen	zondag	26	november.	We	
hebben	toen	ons	
jaarlijkse	Caeciliafeest	gevierd.	We	hebben	gezongen	in	de	viering	in	de	kerk	
en	daarna	
ging	het	feest	verder	in	de	pastorie.	Eerst	hebben	we	samen	met	de	
kerkgangers	koffie	gedronken	met	natuurlijk	wat	lekkers	erbij.	Ook	werden	
Hans	en	Hetty	in	het	zonnetje	gezet	en	dankbaar	en	vol	lof	toegesproken	
door	onze	voorzitter	Nelly.		
Zij	zetten	zich	voor	de	volle	100%,	of	nee	samen	is	dat	200%,	in	voor	de	
kerk	en	in	het	bijzonder	voor	het	koor.	Al	die	jaren,	met	zoveel	toewijding	en	
geheel	belangeloos	hebben	zij	heel	wat	uurtjes	werk	verzet.	Wij	zijn	dan	ook	
heel	blij	met	onze	dirigent	en	organiste,	want	zonder	hen	zou	er	geen	koor	
zijn!	We	hebben	ze	daarom	maar	eens	verrast	met	een	lekker	
verwenpakketje	en	voor	ze	gezongen.	
Na	de	koffie	ging	de	feestmiddag	verder	met	de	koorleden	en	partners	en	
genodigden.	
Er	werden	nog	meer	mensen	in	het	zonnetje	gezet.	Er	waren	dit	jaar	4	
jubilarissen.	
Diny	van	Dulm	heeft	zich	al	40	jaar	verdienstelijk	gemaakt	met	haar	
zangkwaliteiten	bij	verschillende	kerkkoren.	En	dan	waren	er	nog	3	dames	
die	al	25	jaar	trouw	bij	ons	koor	zingen.	
Dit	zijn	Henny	Vens,	Ineke	Straatman	en	Christa	Wernand.	Zij	werden	alle	
vier	lovend	toegesproken	door	onze	voorzitter	Nelly.	En	ook	kregen	ze	een	
oorkonde	en	een	prachtig	boeket	bloemen	overhandigd.	Uiteraard	werden	
ze	ook	allen	enthousiast	toegezongen!	Een	mooie	prestatie,	en	hopelijk	gaan	
ze	nog	lang	zo	door,	samen	met	de	rest	van	ons	koor!	
Verder	was	het	een	uitstekend	verzorgd	en	heel	gezellig	feestje	met	diverse	
optredens,	leuke	quizzen	en	natuurlijk	werd	er	uitbundig	meegezongen	met	
bekende	liedjes.		
Tot	slot	was	er	een	heerlijk	Chinees	buffet.	Helemaal	voldaan	ging	iedereen	
weer	huiswaarts.	We	kunnen	terugkijken	op	een	zeer	geslaagd	Caeciliafeest!	
En	nu	gaan	we	weer	vooruitkijken	naar	de	Kersttijd.	We	gaan	ons	
voorbereiden	op	deze	sfeervolle	tijd	in	onze	mooi	versierde	kerk	met	de	
prachtige	Kerststal	en	het	stadje	Bethlehem.	We	gaan	ons	best	doen	de	
komende	repetities	zodat	we	met	onze	zang	en	prachtige	Kerstliederen	een	
goede	bijdrage	kunnen	leveren	aan	de	mooie	Kerstvieringen.	
	
Graag	tot	ziens.	
Christa	Wernand.	
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Kerstconcert	in	onze	kerk	
	
Op	zondag	17	december	wordt	weer	het	jaarlijkse	kerstconcert	van	Engelse	
Christmas	Carols	gegeven	door	een	koor	onder	leiding	van		
Christel	Gelderman	en	Wilbert	Staal.		
Steeds	weer	geven	vele	geschoolde	zangeressen/zangers	zich	op	om	
hieraan	in	onze	kerk	mee	te	doen.	En	velen	doen	al	heel	lang	mee,	omdat	
het	onder	zeer	deskundige	leiding	gebeurt	en	de	sfeer	onderling	heel	goed	
is.	Sommige	liederen	zijn	standaard	in	het	programma.	Maar	ook	steeds	
weer	proberen	Christel	en	Wilbert	er	wat	nieuwe	Carols	in	te	brengen.	Er	
zijn	namelijk	vele	Carols	(meer	dan	100),	die	ieder	weer	de	charme	van	het	
kerstfeest	in	zich	hebben.	
	
Het	is	onderhand	een	traditie	geworden	van	meer	dan	10	jaar.	
Ook	nu	weer	zal	de	Portugese	sopraan	Maria	Joao	Carmo	meezingen.	
Het concert is dus op zondag 17 december om 17.00 uur. 
 
Toegang	€	10,00	 	
(graag	contant	betalen,	omdat	we	géén	pinapparaat	hebben)		
onder	18	jaar	en	studenten:	vrije	toegang	
 

 
 
 
Vacatures 
Wilt u meedenken in onze locatieraad? Of in de pastoraatsgroep? Wilt u 
meedoen in een werkgroep of zingen in ons koor? Heel graag, we hebben u 
nodig! Meldt u aan op tel.nr. 0317-312321,(Pastorie) elke ochtend bereikbaar, of 
op nummer  06-50960603. 
 
Inleveren copy:  -voor TitusBreed no 71 uiterlijk woensdag 17 januari 2024 
   -voor het inlegvel bij TitusBreed no 71 uiterlijk zaterdag 3 februari 
 
Alle copy naar: hans@gelderman.nu 
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Van	donker	naar	licht		
Een	fraai	vormgegeven	boek	met	daarin	een	bijdrage	
over	de	RK	bedevaartkerk	te	Renkum		
	€	10,00		
Bekende	katholieken	uit	kerk	en	samenleving	gaan	met	
Maria	en	Jozef	op	weg	naar	de	Advent	en	kiezen	in	de	
weken	naar	het	Licht	van	Kerstmis	hun	favoriete	figuur	
of	voorstelling	uit	de	Kerststal.	Met	daarbij	ook	telkens	
een	gebed.	Dat	kun	je	hardop	meebidden	want	iedere	
bekende	katholiek	vertelt	zijn	of	haar	verhaal	en	bidt	
zijn	of	haar	gebed	ook	op	video.		
Biddend	op	weg	met	Maria	en	Jozef	naar	de	Advent	en	
naar	Kerstmis.	Kijkend	naar	de	video’s	van	alle	gebeden	
met	 prominente	 katholieken.	 Mijmerend	 over	 de	
figuren	uit	de	Kerststal	en	 zo	het	geheim	van	Kerstmis	
naderend.		

In	 dit	 boek	 staat	 naast	 een	 ar.kel	 over	 onze	 kerk	 te	
Renkum	ook	het	lied	van	Maria	van	Renkum	afgedrukt.			

Het	 boek	 is	 te	 koop	 door	 een	 betaling	 van	 	minimaal	
!en	 euro	 over	 te	 maken	 naar:	 S"ch"ng	 Maria	 van	
Renkum	 rekeningnummer	 NL53	 INGB	 0009	 0098	 81	
o.v.v.	 je	 bezorgadres	 +	 boek.	 Een	 extra	 gi5	 voor	 het	
onderhoud	van	het	kerkgebouw	is	welkom.		

Voor	een	postverzending	buiten	de	gemeente	Renkum	
geldt	een	portotoeslag	van	5	euro.				
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Te	bestellen:	een	leuke	set	van	ansichtkaarten	over	ons	kerkgebouw	
en	 wat	 er	 zich	 in	 en	 om	 de	 kerk	 afspeelt.	 In	 een	 set	 zi)en	 10	
verschillende	 fraaie	 kaarten	 (15x21	 cm.),	 die	 je	 kunt	 verzenden,	 zelf	
houden	 of	 weggeven.	 Een	mapje	 kost	 €	 7,50	 en	wordt	 gra+s	 in	 de	
gemeente	Renkum	bezorgd.	De	ansichtkaarten	kunnen	ook	als	set	per	
post	naar	je	toe	verzonden	worden,	dan	kost	dat	€	11,00.	Vergeet	bij	
het	overmaken	van	een	bedrag	niet	te	vermelden:	ansichtkaarten	en	
het	 afleveradres.	 Losse	 ansichtkaarten	 zijn	 te	 koop	voor	€	1,	 00	per	
stuk.	Het	 Rek.nr.	 is	NL53	 INGB	 0009	 0098	 81	 t.n.v.	 S9ch9ng	Maria	
van	Renkum.		
		
P.S.	Een	totaaloverzicht	van	alle	ansichtkaarten	zit	in	een	lijst.	Die	
hangt	aan	de	muur	(kleine	koffiekamer	pastorie)		
		

Fotoboek	Over	Een	Vitale	Gemeenschap	Anno	2023		
Maar	 liefst	 192	 pagina’s	 aan	 beeldmateriaal	 en	 teksten	 telt	 het	
binnenkort	uit	te	komen	fotoboek,	dat	de	S1ch1ng	Maria	van	Renkum	
ter	 gelegenheid	 van	 het	 100-jarig	 bestaan	 van	 het	 kerkgebouw	

uitgee&.	 Het	 betre%	 een	
Impressie	 over	 het	 hedendaagse	
reilen	 en	 zeilen	 in	 en	 rond	 de	
Mariakerk	van	Renkum.	De	focus	
ligt	 op	 historie,	 het	 belang	 van	
vrijwilligers,	bedevaarten	 in	deze	
!jd,	 geloofsgemeenschap	
overs&jgende	 ac&viteiten	 anno	
heden	 en	 een	 blik	 op	 de	 nabije	

toekomst	conform	de	visie	van	de	St.	MvR.		
Het	boek	is	te	bestellen	en	zal	te	koop	zijn	voor	€34,95.		Het	Rek.nr.	is	
NL53	INGB	0009	0098	81	t.n.v.	S2ch2ng	Maria	van	Renkum.	
(s"ch"ngmariavanrenkum@outlook.com)		
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