
 
 
 
 
 
Jezus heeft tegen de heilige zuster Faustina gezegd dat Hij wil dat op de 
zondag na Pasen het feest van de Goddelijke Barmhartigheid wordt gevierd. 
Op deze dag worden gelovigen uitgenodigd om bijzondere genaden in 
ontvangst te nemen. Door op deze dag zowel de heilige Communie te 
ontvangen als ook te biechten zal je volledige vergeving van zonden en straf 
ontvangen (aflaat). 
 
 
UITNODIGING 
De vriendenclub van de barmhartige Jezus organiseert op zondagmiddag 
7 april 2024 in het Mariabedevaartskerk Renkum, Dorpsstraat 1, 6871 AA  te 
Renkum, de viering van het wereldwijde feest van de Goddelijke barmhartigheid! 
 
Het barmhartigheidsprogramma zal in het teken staan van het behoud van de 
wereldvrede. Kom je ook meebidden voor een snelle vreedzame oplossing van het 
oorlogsconflicten en voor de talloze slachtoffers? 
 
Programma 
 
15.00- 16.00 u: Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid met 
Lofprijzing  voor het uitgestelde Allerheiligst Sacrament en het schilderij van 
de barmhartige Jezus;  
16.00 u-17.00 u: Eucharistieviering met hoofdcelebrant priester Koos Smits. 
Het programma wordt muzikaal op bijzondere wijze begeleid door het zangduo 
Magnificat.  
 
Er zal gedurende het hele programma een priester voor biechtgesprekken 
beschikbaar zijn.  
17.00 u: Afsluiting met na afloop koffie/thee en ontmoeting in de pastorie. 
 
Info: Tel.nr. 0317- 313688 (na 20.00 uur). 
 
Toegang gratis. De collecte is voor de bestrijding van de onkosten.     
De RK bedevaartskerk is met busnr. 352 vanaf Wageningen en Arnhem goed 
bereikbaar, uitstaphalte is Melkdam te Renkum. 
 
 


