
 
MARIA LICHTMIS OP 1 FEBRUARI 2026 IN RENKUM 
(verslag door Carla van Venetiën en Lidwien Verdonk) 
 
Op zondag 1 februari vierden we in onze Renkumse bedevaartskerk, Onze Lieve Vrouw ten 
Hemelopneming, het prachtige feest van Maria Lichtmis.  
Zo’n 50 parochianen  zijn gekomen om dit feest mee te vieren   
De middag begon om 15.00 uur met aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Tijdens de 
aanbidding hebben we de rozenkrans gebeden en werden de gebeden afgewisseld met muziek, 
het mooie vioolspel door Jenneke Vonk en dan weer de zang door Annamaria Wesseling. Het gaf 
een prachtige, bijna heilige sfeer. Er was ook gelegenheid tot biechten. 
 
Priester Koos Smits belichtte, de opgang naar de tempel volgens de wet te Jeruzalem, als volgt: 
Bij God gaat het niet om geweldenaars. In een duistere wereld met wrede machthebbers komt God 
met een baby, die de Redder van de wereld zal zijn. Het Kind is nu 40 dagen oud en wordt nu al 
bedreigd en vervolgd door Herodes en zijn troepen. 
In de tempel herkent Simeon dit Kind als de Messias en hij spreekt uit dat dit Kind een Licht zal zijn 
voor de heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël, maar ook dat Hij voor tweespalt zal zorgen; 
en dat er een zwaard zal gaan door Maria’s ziel. 
Het lijden komt nu al in het leven van Hem en zijn moeder en vader. 
Profetes Hanna, een weduwe van vierentachtig jaar, verblijft in de tempel en dient God door 
vasten en gebed en ook zij belijdt de Messias. 
 
Na de aanbidding ving de Lichtprocessie aan. 
Ieder kreeg een kaars met de tekenen alpha en omega erop, die werd ontstoken door de vlam van 
de gezegende kaars; vervolgens gaven we onderling het vlammetje door. Zo gingen we 
Marialiederen zingend op weg, in processie, door de kerk. In de geest van Maria en Jozef samen op 
weg naar de tempel. Zo liepen wij naar het beeld van Maria van Renkum om hulde te brengen aan 
onze Verlosser. Daar aangekomen nodigde priester Koos Smits ons uit onze dankbaarheid te tonen 
en onze zorgen bij Maria te brengen en bij haar achter te laten. 
 
Aansluitend aan de Lichtprocessie hebben we Eucharistie gevierd met celebrant Koos Smits. 
Nadien was er de gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen en gezegend te worden met het 
reliek van de Heilige Don Bosco; Don Bosco, die zoveel voor de bescherming en het heil van 
verwaarloosde kinderen en tieners betekent.  
We hebben een prachtige middag mogen meemaken; het was alsof we even in het paradijs 
mochten zijn. 
 


